Ter inleiding

Na enkele jaren van onderzoek omtrent de dood van Willem Riemersma,
Jan de Jong en Egbert Jacobus de Grave, zijn wij met familie, Stichting
Missing Airmen Memorial Foundation, Gemeentearchief Waadhoeke,
Beheer Algemene Begraafplaats Heerenveen, www.wiewaswie.nl,
www.allefriezen.nl, en www.delpher.nl vooralsnog tot onderstaand
resultaat gekomen.

Sytske Marssum en Jan Mollema.

De Ramp te Marssum

In de nacht van 8 op 9 mei 1941 stegen er van verschillende vliegvelden
in Engeland zo’'n 320 bommenwerpers op om via de kust van het bezette
Denemarken de steden Hamburg en Bremen in Duitsland te
bombarderen.

Zo ook de Hampden AD 846. Dit vliegtuig met 4 bemanningsleden steeg
op van hun basis North Luffenham.

Hun hoofddoel was Hamburg.

De missie verliep niet geheel volgens plan en er werd na verloop van tijd
besloten terug te keren naar Engeland.

Om sneller en wendbaarder te zijn voor de Duitse nachtjagers werden de
bommen gelost op vliegveld Eelde, maar dit bleek de Fliegerhorst
Leeuwarden te zijn.

De twee 250 ponders bommen kwamen om 02.30 uur terecht op de
dubbele woning 364 en 365 aan de Rypsterdyk te Marssum.

Hierbij vielen 3 doden, 2 licht en 2 zwaargewonden.

Op nummer 364 woonden weduwe Maartje de Jong-Bouma en haar
zoon Jan. De 44 jarige Jan de Jong was één van de dodelijke
slachtoffers. Jan werkte als kaasmaker bij de Cooperatieve Zuivelfabriek
‘De Eendracht” te Marssum. Verder was hij lid van de gemeenteraad van
Menaldumadeel.


http://www.wiewaswie.nl/
http://www.allefriezen.nl/
http://www.delpher.nl/

Op nummer 365 woonden op dat moment 5 personen. Willem
Riemersma, zijn vrouw Akke Riemersma-de Vries en hun dochter Tietje.

Willem Riemersma was van beroep petroleumventer en veedrijver.

Verder woonde Jan Riemersma “broer van Willem” op dit adres. Zo ook
de kostganger Egbert Jacobus de Grave uit Heerenveen. Zijn beroep
was schilder.

In deze woning kwamen de 45 jarige Willem Riemersma en de 20 jarige
Egbert Jacobus de Grave om het leven.

Eén van de bewoners, de 14 jarige Tietje kroop gewond uit de verwoeste
woning en sloeg alarm bij de overburen, de familie Teake en Harmke
Algra-de Groot.

De oudste dochter, Trijntje Riemersma was enkele weken eerder
getrouwd met Johannes Mollema en woonde sindsdien in Blessum.

Het ledikant met het lichaam van Willem Riemersma werd de volgende
dag in het weiland zo’n 100 meter verderop door Ruurd de Jong, boer
van Andringa State, gevonden.

De dag na de bominslag werden door familieleden nog enkele
persoonlijke bezittingen zoals trouwboekje, poéziealbums,
identiteitsbewijzen en foto’s in en om de getroffen woningen gevonden.

Begrafenis van de slachtoffers

De begrafenis van Willem Riemersma en Jan de Jong vond plaats op
dinsdag 13 mei 1941 om 14.00 uur en 15.00 uur in de Sint
Pontianuskerk en op de Hervormde Begraafplaats te Marssum.

Aan het graf van Willem Riemersma werd het woord gevoerd door
burgemeester D. Torensma van de gemeente Menaldumadeel. Ook werd
er een krans gelegd door een afgevaardigde van de Duitse autoriteiten.
Ds. J. L. Faber sprak namens de familie een woord van dank en sprak
een gebed uit.



Jan de Jong werd door zijn medearbeiders van de CooOperatieve
Zuivelfabriek naar zijn laatste rustplaats gedragen. Raadslid dhr. Bakker,
wethouder dhr. De Haan en de commissaris van de Cooperatieve
Zuivelfabriek te Marssum voerden het woord. Ook hier werd een krans
gelegd door een afgevaardigde van de Duitse autoriteiten. Tot slot sprak
ds. J. L. Faber een woord van dank en troost uit.

De begrafenis van Egbert Jacobus de Grave vond plaats op de
Algemene Begraafplaats te Heerenveen. Hij werd door zijn kameraden
naar zijn laatste rustplaats gebracht. Aan het graf werd o.a. het woord
gevoerd door de burgemeester J.J.G.S. Falkema van de gemeente
Heerenveen.

Op 24 mei 1941, aan het begin van de Raadsvergadering van de
gemeente Menaldumadeel, hield burgemeester D. Torensma een
toespraak waarin Jan de Jong werd herdacht.

Mei 2025, 84 jaar na deze tragedie, en 80 jaar nadat Nederland werd
bevrijd van de Duitse bezetters, staan wij als nabestaanden van Willem
Riemersma stil bij de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog in
Marssum gevallen zijn.

“Opdat wij niet vergeten”



Willem Riemersma



Willem Riemersma

Woningkaart familie W. Riemersma. Op 9 mei 1941 door bominslag
vernietigd






v.l.n.r. Tietje, Trijntje en Akke Riemersma-de Vries

v.l.n.r. Tietje en Trijntje Riemersma






